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Orgelspel
In stilte bereiden wij ons voor
Welkom
Aanvangswoord

Aansteken tafelkaars aan de Paaskaars
Drempelgebed

In de stilte komen wij tot U God

Over het pad van ons leven

wij kijken achterom naar de weg die wij zijn gegaan
en kijken vooruit de toekomst in.

Wees onze reisgenoot en onze hoop

Wees het water onderweg.

Wees het voedsel voor onze ziel.

Wees onze steun en toeverlaat.

Amen

Voorzang Lied 670 Kom Schepper God

1 Kom Schepper God, o Heilige Geest,
daal in de mensenharten neer,
Zij zijn uw schepselen geweest,
herschep hen in genade, Heer.

2 Uw naam is Trooster, Gij geleidt,
o goddelijk geschenk, ons voort,

o balsem die ons werd bereid,

o bron van vuur, o levend woord.

7 Lof zij de Vader, lof de Heer
die uit de dood is opgestaan,
de Trooster ook zij lof en eer

en heerlijkheid van nu voortaan.
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Kyriegesprek

Lied Lied 117d - Taizélied
Laudate omnes gentes, laudate Dominus
vertaling: Alle volken, loof de Heer!

Gebed van de zondag

Eeuwige God,

open ons hart

voor uw heilige Geest,
verlicht ons en maak ons één.
Kom de aarde herscheppen
en de mensen vernieuwen
door de kracht van uw liefde,
de taal waarin alle volken U mogen verstaan
door uw Zoon, Jezus Christus,
op deze dag der dagen

en heel ons leven.

Amen.

Eerste schriftlezing  Genesis 11 : 1-9
Muziek

Tweede schriftlezing Handelingen 2 : 1-24

Lied 701 Zij zit als een vogel,
gezongen door Francis van Broekhuizen

1 Zij zit als een vogel, broedend op het water,
onder haar de chaos van de eerste dag;

zij zucht en zij zingt, moeder van de schepping,
wachtend op het woord totdat zij baren mag.

2 Zij zweeft boven zee, zweeft boven de bergen,
zoekend naar een plaats onder de hemelboog;
zij rust in de schoot, wachtend op het wonder
dat zich daar ontvouwt, verborgen voor ons 00g.



3 Zij danst in het vuur, schouwspel zonder weerga,
maakt de tongen los, taal en getuigenis,

bekeert, inspireert al wie naar haar luistert;

niets brengt haar tot zwijgen, vurig als zij is.

4 Want zij is de Geest, een met God in wezen,
gift van de Verlosser aan zijn aardse bruid;

de sleutel is zij, toegang tot de schriften,
vogel uit de hemel, witte vredesduif.

Overweging
Muziek
Lied 675 - Geest van hierboven, gezongen door Stef Bos

ik wil het water naar de zee zijn
de zoden aan de dijk

het gevecht tegen de bierkaai
alles wat onhaalbaar lijkt

ik wil de rots zijn in de branding
met de verbeelding aan de macht
wil de stilte die vanzelf spreekt zijn
en het daglicht in de nacht

ik wil een land zijn zonder grenzen
waar de ruimte nog bestaat

ik wil traag zijn als de waarheid
die de leugen achterhaalt

ik wil de moed zijn van de wanhoop
het stilstaan van de tijd

ik wil een sprong zijn in het duister
en de laatste strohalm zijn

ik wil de taal zijn van een dichter
die zichzelf geen dichter noemt
het zout zijn van de aarde

en de kus die ons verzoent



ik wil een land zijn zonder woorden
gedragen door de wind

ik wil de wereld weer leren zien
door de ogen van een kind

en met de schoonheid van de onmacht
lopen langs een eindeloze weg

met open ogen dromen

weerloos en toch sterk

ik wil het water naar de zee zijn
de zoden aan de dijk

het gevecht tegen de bierkaai
alles wat onhaalbaar lijkt

Geest van hierboven, leer ons geloven
hopen liefhebben door uw kracht
hemelse vrede, deel u nu mede

aan een wereld die u verwacht

Dit lied werd tijdens de pinksterviering van PKN op zaterdag 8 juni
2019 in Bolsward (uitgezonden door KRO-NCRV) gecombineerd met
het bekende pinksterlied ‘Geest van hierboven’ dat werd gezongen
door het jongerenkoor Samen op weg uit Houten.

Toelichting bij de collecte

Bijbelcompetitie van het Egyptisch Bijbelgenootschap voor kinderen
van 6 tot 12 jaar.
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Gebeden Voorbeden, dankgebed, stil gebed, Onze Vader

Onze Vader in de hemel,

laat uw naam geheiligd worden,

laat uw koninkrijk komen

en uw wil gedaan worden

op aarde zoals in de hemel.

Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden

zoals ook wij hebben vergeven

wie ons iets schuldig was.

En breng ons niet in beproeving

maar red ons uit de greep van het kwaad.
Want aan u behoort het koningschap,

de macht en de majesteit

tot in eeuwigheid.

Amen.

Voorzang Lied 426 God zal je hoeden
God zal je hoeden, Christus je voeden,
Geest van hierboven geeft zin en zicht.
God schenkt je warmte, geneest en omarmt je,
vriend in het duister en gids naar het licht.
Zending en zegen
De Eeuwige zegene en behoede u,

Hij tone u zijn aanschijn en ontferme zich over u,
Zij wende haar gelaat naar u toe en geve u vrede.

Orgelspel
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